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Vertelling 4–7 jaar

Jezus bidt
Jezus en zijn leerlingen zitten aan tafel. De leerlingen kijken goed. Ze zien dat Jezus
naar boven kijkt. Hij houdt zijn handen open naar de lucht. De leerlingen luisteren 
goed. Ze horen Jezus praten. Hij is aan het bidden: Hij praat met God. De leerlingen 
horen precies wat Jezus zegt: 

‘Vader, Ik ben nu al een tijdje hier. Dicht bij de mensen en bij de leerlingen. Ik heb 
ze verteld over het goede leven dichtbij U. De mensen hebben Mij leren kennen. En 
daardoor hebben ze ook U beter leren kennen. Want U heeft Mij woorden gegeven en 
Ik heb de woorden tegen de mensen gezegd. En de mensen, zij bewaren de woorden 
goed in hun hart. Ze weten nu dat Ik uw Zoon ben. Want U heeft mij naar deze 
mensen gestuurd.’

De leerlingen knikken. Het klopt wat Jezus zegt. Ze weten dat Jezus bij God hoort. En 
andersom. Dat geloven ze. Dan bidt Jezus verder.

Hij zegt: ‘Vader, Ik bid voor de mensen. Voor de mensen hier op aarde. Nog heel even 
ben Ik hier, maar daarna niet meer. Wilt U dan voor de mensen zorgen? Wilt U de 
mensen blij maken? Amen.’

En de leerlingen? Ze worden blij. Blij van de woorden die Jezus voor hen bidt.

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Jezus bidt voor de mensen
op aarde. Hij vraagt of God voor ze
wil zorgen en ze blij wil maken. Wat

zou je nog meer voor de mensen kunnen bid-
den? Bedenk het, schrijf het op en bidt samen.

m
Zingen: Ken jij een gebed? Misschien

zing je er een voor het slapen gaan.
Laat maar horen en luister samen goed
naar de tekst. Wat bid je eigenlijk?

s
Creatief: Laat de kinderen hun hand
overtrekken op papier. Vertel dat
elke vinger hen kan helpen om iets

te bidden. Bijvoorbeeld bij de duim kun je iets
noemen dat goed gaat, bij de wijsvinger kun je
naar iemand ‘wijzen’ voor wie je wilt bidden.
Bedenk samen iets bij elke vinger en oefen het.
Laat de kinderen hun ‘gebedshand’ versieren
en meenemen naar huis.

Vertellen
Ik bid voor…

Johannes 17:1-13 17 mei 2026
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